Beste genodigden, belangstellenden en vooral kinderen van groep 5, 6, 7 & 8 van de Sint Jorisschool,

Elk jaar vindt hier bij dit door de Sint Jorisschool geadopteerde monument een bijzondere herdenking
plaats. We staan dan stil bij de soldaten die hier hun leven hebben gegeven in de strijd voor onze
vrijheid. Op 10 mei 1940 sneuvelden hier bij de Sluisbrug Nederlandse soldaten die ons wilden
beschermen tegen het Duitse leger dat ons land was binnengevallen. En op 17 september 1944
werden grote offers gebracht door de geallieerde parachutisten, onze bevrijders, die de Sluisbrug
heroverden.

Vandaag zijn we hier samen om deze moedige mannen en vrouwen te eren en te herdenken. Het is
belangrijk dat we hun verhalen blijven vertellen, zodat we nooit vergeten hoe kostbaar vrijheid is.
Jullie, de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8, zijn de toekomst. Het is aan jullie om deze verhalen door te
geven aan de volgende generaties.

Misschien lijkt de oorlog voor jullie iets van heel lang geleden, iets wat je alleen in boeken leest of op
televisie ziet. Maar de mensen die hier vochten, waren net als wij. Ze hadden dromen, families en
vrienden. Ze wilden een veilig en gelukkig leven, net zoals wij dat willen. Door hun moed en
opofferingen kunnen wij vandaag in vrijheid leven.

Vrijheid en vrede zijn niet vanzelfsprekend. We leven in een tijd waarin er nog steeds veel oorlogen
en dreigingen zijn. Er is veel angst en verdriet, en op veel plaatsen worden mensen gedwongen hun
thuis te verlaten. Stel je voor dat je moet opgroeien in een wereld waar vrede niet gewoon is. Dit
maakt het des te belangrijker dat we ons inzetten voor een wereld waarin iedereen in vrijheid en
vrede kan leven.

Laten we vandaag niet alleen stilstaan bij het verleden, maar ook nadenken over hoe wij zelf kunnen
bijdragen aan een betere wereld. Hoe kunnen wij zorgen voor vrede en vrijheid, voor onszelf en voor
anderen? Misschien door vriendelijk te zijn tegen elkaar, door te helpen waar we kunnen, en door
respect te hebben voor iedereen, ongeacht hun achtergrond.

Dank jullie wel dat jullie hier vandaag zijn om samen met ons te herdenken. Laten we deze
momenten van stilte en reflectie gebruiken om na te denken over de waarde van vrijheid en de kracht
van samenhorigheid. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de verhalen van moed en opoffering nooit
vergeten worden.

Dank jullie wel.
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